
    Nieuw Amsterdam-Veenoord 

 

27 april 2025  Voorganger: Dr. H. Nobel. 

   Organist: Mevr. Willy Misker 

 

Wit 

Wit is de kleur van de vreugde, 

wit is de kleur van het nieuwe leven. 

 

ORDE VAN DIENST 

 

- Voorbereiding 

Intochtslied   LB 217:1,2 

 

De dag gaat open voor het woord des Heren, 

zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 

bron die wij horen als wij tot Hem keren, 

vroeg in de morgen. 

 

Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name, 

voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen, 

zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen, 

God onze Vader. 

 

Bemoediging en groet 

Drempelgebed 

 

Lied    LB 217:3,5  

 

Door U geschapen om uit U te leven; 

hartslag en adem hebt Gij ons gegeven, 

land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven, 

oorsprong en toekomst. 

 

Aan U ons loflied: glorie aan de Vader, 

dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde, 

zijn Geest geleide ons en onze aarde 

naar de voltooiing 

 



 

Kyrië en Gloria 

 

* gebeden afgewisseld met Tussentijds 9 (mel. LB 281) 

Wij zoeken hier uw aangezicht. 

God, houd uw oog op ons gericht: 

Kyrië eleison! 

  bede 

Begrens de eindeloze nacht 

van wie geen morgen meer verwacht: 

Kyrië eleison! 

  bede 

Doorbreek de ban van ons gemis 

met licht dat niet te doven is: 

Kyrië eleison! 

  bede 

Om alles wat U tegenspreekt, 

een wereld waar uw Naam ontbreekt: 

Kyrië eleison! 

 

Uw Zoon heeft ons de weg gebaand. 

Wij zullen vol vertrouwen gaan: 

Kyrië eleision! 

 

Hij gaat ons voor, is ons vooruit. 

De Schepping zingt zijn vreugde uit. 

Amen. Halleluja! 

 

* glorialied   LB 634:1,2 

 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 



Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

Wegwijzing 

 

- het Woord 

 

Lied    LB 647:1,2 

 

Voor mensen die naamloos, 

kwetsbaar en weerloos 

door het leven gaan, 

ontwaakt hier nieuw leven, 

wordt kracht gegeven: 

wij krijgen een naam. 

 

Voor mensen die roepend, 

tastend en zoekend 

door het leven gaan, 

verschijnt hier een teken, 

brood om te breken: 

wij kunnen bestaan. 

 

Lezing   Luc. 24:36-53 

 

Lied    LB 647:3,4 

 

Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: 

wij worden verstaan. 

 

Voor mensen die hopend, 

wankel gelovend 

door het leven gaan, 



herstelt God uit duister 

Adam in luister: 

wij dragen zijn naam. 

 

Prediking     

 

Lied    LB 657:1,2,3,4 

 

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Al is mijn stem gebroken, 

mijn adem zonder kracht, 

het lied op and’re lippen 

draagt mij dan door de nacht. 

Door ademnood bevangen 

of in verdriet verstild: 

het lied van uw verlangen 

heeft mij aan ’t licht getild. 

 

Het donker kan verbleken 

door psalmen in de nacht. 

De muren kunnen vallen: 

zing dan uit alle macht! 

God, laat het nooit ontbreken 

aan hemelhoog gezang, 

waarvan de wijs ons tekent 

dit lieve leven lang. 

 

Ons lied wordt steeds gedragen 

door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven 

om leven dat verloopt. 



Het zingt van vergezichten, 

het ademt van uw Geest. 

In ons gezang mag lichten 

het komend bruiloftsfeest. 

 

- Gebeden en gaven 

Geloofsbelijdenis  

Gebeden  

 

Collecte: 1e Diaconie 2e Pastoraat en Eredienst. 

 

Slotlied  Rakelings Nabij 102:1,3,4 - Van Harte 110:4 

   (mel. LB 556) 

 

Uw voetstap gaat nog steeds de wereld door. 

Uw intocht, Heer, is geen voltooid verleden. 

U wilt aanwezig zijn in onze steden 

en trekt in ieders hart uw eeuwig spoor. 

 

Uw zwijgen nodigt ons om stil te zijn. 

Om open oor te krijgen voor wat heden 

onder de mensenkind’ren wordt geleden 

aan onrecht en aan onverdiende pijn. 

 

Uw weerwoord klinkt nog steeds in stad en land. 

Uw beeld, o Heer, zo levend tot op heden, 

wil richting geven aan ons hier beneden 

en brengt de mensen weer in Gods verband. 

 

Wij leven tastend op uw toekomst aan. 

En onze monden spreken van de dromen, 

van visioenen, werelden die komen. 

Heer, maak ons klaar, om met U mee te gaan. 

 

Zegen (gezongen Amen) 

 

    

 

 



Orgelspel 

 

Uitgangscollecte 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na de dienst is er gelegenheid om koffie te drinken in de lokalen achter de kerk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwsbrief 

 

Omzien naar elkaar 

- Dhr. R. Wesseling, Trumanstraat, is opgenomen in de Horst in 

Emmen. 

- Dhr. J. Letteboer, is opgenomen in Weidesteyn,  
Dr. G.H. Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. 

 

 

Het Paasevangelie heeft geklonken: opstaan, licht, leven en hoop. Daar 

kun je blij van worden. Daar kunnen we elkaar mee bemoedigen. Maar 

soms krijgen wij de steen niet weggerold, omdat de pijn en de moeite 

van het leven te zwaar zijn om het opstandingslicht door te laten. Toch 

zijn wij elkaar gegeven om het licht door te geven, om iemand te 

helpen opstaan en om samen de weg van hoop te gaan. En weet dat 

God daar bij is (Lied 647): 

 

Voor mensen die vragend, 

wachtend en wakend 

door het leven gaan, 

weerklinken hier woorden, 

God wil ons horen: wij worden verstaan. 

 

Open inloop  

Dinsdagmiddag is er van 14.00 – 16.00 uur de open inloop in de 

consistorie van de kerk. Ik ontvang u graag om even bij te praten of 

wat met elkaar te delen. Koffie en thee staan klaar. U kunt door de 

groene zijdeur naar binnen. Van harte welkom! 

 

Bloemen. 

De bloemen worden gebracht door: Fam. Vegter 

Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:  

Dhr. en Mevr. Tapper, Middenweg. Veenoord 

 

 

 

 

 

 



Paaskaars. 

Het is de gewoonte dat de ”oude” paaskaars ieder jaar gebracht wordt 

bij een gemeentelid. 

Dit jaar is de kaars gebracht naar mevr. Anneke Dogger, Kanaalweg. 

 

Small Miracles (Oekraïne), 40- dagenactie Kerken met Vaart. 

Door de Zuiderkerkgemeente is het totaalbedrag van €1852,32 

bijeengebracht. We willen u allen hartelijke bedanken voor uw 

bijdrage. Binnenkort hoort u wat er is bijeengebracht door alle kerken 

van ‘Kerken met Vaart’ . Na de ‘Kerken met Vaart’ dienst op 4 mei in 

de Noorderkerk in Nieuw Amsterdam wordt de cheque met de 

opbrengst van de 40-dagenactie overhandigd aan de 

vertegenwoordigers van de Stichting Small Miracles.   

 

Weeksluiting Oldersheem. 

Vrijdag 2 mei is er een weeksluiting in Oldersheem. 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Zondag 4 mei.  

Voorganger: Ds. G.W. van Vliet. 

Organist: mevr. Willy Misker 

Collecten:  1e Diaconie,  

   2e Pastoraat en Eredienst 

Uitgang:   Onderhoud gebouwen 

 

 

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website) 

Nieuwsbrief@pknnav.nl 

 

 

http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

